
Loslaten, 

 

Soms heb je niet in de gaten 

Wanneer je los moet laten 

Als je denkt ik kan het aan 

Dan zal het weer niet gaan 

 

Jaren van wikken en wegen 

Steeds opnieuw besluiten 

Die kan je niet meer aan 

Je gevoelens moet je uiten 

 

Tijd heelt alle wonden 

Maar niet die je hart 

Hebben geschonden 

 

Soms is het een gegeven 

Kies voor je eigen leven 

Als je op afstand kan gaan staan 

Zonder wroeging verder gaan 

 

Dan pas heb je in de gaten 

Dat je hebt losgelaten. 

 

 

 


